Zinnen met SCH 

1. De school begint elke dag om acht uur.
2. Hij draagt warme schoenen tegen de kou.
3. De schaduw van de boom is heel groot.
4. Ze schoot met een pijl naar het doel.
5. Het meisje leest een spannend schrift.
6. Het schip vaart langzaam over de rivier.
7. Het schaap staat in de wei te grazen.
8. Mijn broer is heel goed in schaatsen.
9. Ze draagt schattige handschoenen. 
10. De schatkist zit vol met gouden munten.
11. De schooltas ligt naast de deur.
12. Hij maakte een mooie schets van het landschap.
13. De schrik was groot toen de deur dichtviel.
14. De leraar gaf een lange schriftelijke opdracht.
15. De schuur achter het huis is vol met gereedschap.
Verhaal met SCH

In de lente ging Sam naar de school met zijn nieuwe schooltas. Op weg naar school zag hij een schaap in de wei lopen, vlak in de schaduw van een grote boom. Tijdens de pauze maakte hij een snelle schets van het landschap.
Later op de dag vertelde de leraar een spannend verhaal over een verborgen schatkist op een oud schip. Sam voelde een beetje schrik, maar ook veel nieuwsgierigheid. Na school hielp hij zijn vader met het opruimen van de schuur, waar allerlei oude spullen lagen.
Het was een dag vol avontuur en nieuwe dingen om te leren.

